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‘houvast…vasthouden’ 
 

Inleiding 
Het afgelopen jaar zijn we bepaald bij het jaarthema ‘houvast, vasthouden’ , dat op de 
openingszondag door Bert Wijchers is gepresenteerd: ‘houvast’ als de basis van ons geloof in 
het Evangelie en ‘vasthouden’ als een actieve daad van onszelf naar elkaar toe als  
gemeente. We hebben het nodig gehad in alle ups en downs van onze kwetsbaarheid als 
gemeente. Bij het wegvallen van de inzetbaarheid van mensen, en de afnemende 
betrokkenheid door ouderdom en ziekte. 
Aan de andere kant moet we ook vaststellen, dat er zoveel bereidheid was om de gaten die 
soms plotseling vielen weer in te vullen, dat het hartverwarmend was. 
Lief en leed hebben we gedeeld. Hoogtepunten en dieptepunten, en dwars daardoor heen 
hebben we onze weg kunnen gaan als gemeente. 
We zijn steeds bevestigd in de hoop en het vertrouwen, dankzij de onderlinge band van liefde. 

 
Verder moeten we vaststellen, dat al onze activiteiten, zeker die buiten onze gemeente, 
langzamerhand minder geworden zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze bijdrage in het 
overleg met de Centrumkerken (Grote Kerk en Doopsgezinde Gemeente), maar ook voor 
onze inbreng met betrekking tot de Unie van Baptisten Gemeenten en het fusiegebeuren 
met de ABC-gemeenten.  Het gaat daarbij vooral om het aspect van vragenderwijs en niet 
stellenderwijs geloven.  
Toch is het een goed jaar geweest:   

• Heel fijn is het om vast te stellen, dat de meeste gewone activiteiten zonder 
problemen konden worden uitgevoerd. We denken daarbij aan de vaste ploeg 
medewerkers mbt het kosterschap op de zondagmorgen, de begeleiders van de 
gemeentezang en het bedienen van het geluid en de beamer. 
Bert Wijchers en Piet Brongers bewaken en bewerken de rode draad van de 
activiteiten, gesteund door en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.. 

• De VCK komt regelmatig bij elkaar op maandagmiddagen, ook al wordt hun aantal 
wat minder. Het is een gelegenheid de onderlinge verbondenheid te versterken en te 
bevestigen met persoonlijke verhalen. Het brengt plezier, maar werkt ook troostend 
en bemoedigend of zet soms aan tot nadenken.  

• Wat betreft de contacten met andere kerkgenootschappen in Drachten: 
Rients de Vries is onze vertegenwoordiger bij het Platform van de Kerken in 
Smallingerland. Het is een plek van ontmoeting voor de kerken van Smallingerland 
om elkaar beter te leren kennen en het biedt tevens  de  mogelijkheid om  informatie 
uit te wisselen. 
Verder zijn wij, als gemeente, betrokken bij het overleg van de zg. Centrum-Kerken, 
nl. de Grote (PG) Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. Er is een jaarprogramma 
opgesteld van een aantal activiteiten, die bedoeld zijn voor de deelnemende kerken, 
waarbij ieder zijn/haar eigen identiteit blijft behouden. Dat geldt met name voor de 
gezamenlijke vredesdienst in de Grote Kerk, met vooraf koffiedrinken in één van de 
andere kerken. Contactpersoon is Cor van Waveren. 

• Ook de website www.elimdrachten.nl is een goede mogelijkheid om onze activiteiten 
bekend te maken. 

• Wat de sprekers op zondagmorgen betreft kunnen we rustig stellen, dat ze zorgen 
voor een kleurrijk palet met betrekking tot geloofsopvattingen en -ervaringen. Het is 

http://www.elimdrachten.nl/


een vaste groep geworden, heel vertrouwd met het Elim gebeuren. Van hen horen 
we terug, dat ze graag hier in Elim komen voor de sfeer en het feit, dat ze zichzelf 
mogen zijn in hun geloofsdenken en bij de invulling van hun diensten.  

• Tot slot moeten de zomerontmoetingsdiensten genoemd worden, waarbij we dit 
jaar rekening moesten houden met een aantal niet in te vullen zondagochtenden.  
Maar na een behoeftepeiling hebben we in plaats van ‘lege’ zondagen 
koffieochtenden georganiseerd. Het werden momenten van ontmoeting, samen 
delen en toch ook wel gebed en inspiratie. Met evenveel mensen als bij de diensten. 
Zo kan het gemeente-zijn dus ook.  
Heel bijzonder was weer twee uitwisselingsdiensten te mogen hebben met de 
Doopsgezinde gemeente. Het wordt wederzijds erg op prijs gesteld. Er is behoefte 
aan meer conact. 

De gemeentelijke organisatie: het dagelijks bestuur en de werkgroepen 
Het Dagelijks Bestuur blijft het overkoepelend orgaan van de gemeente. Het afgelopen jaar 
heeft het Dagelijks Bestuur ook weer kunnen functioneren, dankzij de inzet van de Db-leden, 
maar ook dankzij de betrokkenheid van leden die voor diverse taken en 
verantwoordelijkheden benaderd zijn. De samenstelling van het Db was per 1 augustus 
2022: Cor van Waveren (penningmeester en contactadres) en Roel Vochteloo (portefeuille 
organisatorische zaken), aangevuld met Bert Wijchers en Arie Liebe, die bereid zijn om 
ondersteuning te bieden in een aantal zaken. Piet Brongers is, vanwege zorgtaken thuis, op 
afstand beschikbaar voor het verzorgen van de invulling van de zondagochtenddiensten, 
zowel met betrekking tot de sprekers als de roosters. 
Heel blij zijn we met de wijze waarop Bert Wijchers het pastoraat in onze gemeente 
verzorgt. Het vervult een onmisbare functie in de gemeente. Bert heeft daarbij goede 
communicatielijnen met Ria Liebe-Ravelli (coördinator) en de pastorale aandachtsgroep.  
Wanneer we kijken naar het aantal mensen uit de gemeente, dat betrokken is bij één of 
meer activiteiten kunnen we rustig stellen, dat meer dan twee derde actief betrokken is bij 
de gemeente. Ook als mensen gevraagd worden hun steentje bij te dragen aan een bepaalde 
activiteit, of als er gaten vallen.  
Wat het zendingsproject betreft zetten we ons al een paar jaar in voor een heel praktisch 
zendingsproject: de Umutima foundation. Tineke de Groot zorgt voor geregelde 
berichtgeving in de Schakel, zodat we ook persoonlijke meer betrokken kunnen zijn. 
Daarnaast collecteren we ook voor speciale projecten, o.a. ten behoeve van Oekraïne, en 
van een paar Projecten van Hoop (aangegeven door de Unie en besteed via kanalen van de 
wereldwijde Baptisten gemeenschap). Als speciaal project mag toch wel genoemd worden 
de Voedselbank, waarvoor we hebben gekozen in plaats van de kerstpakketten. We weten, 
dat het geld daar goed terecht komt..  
Elim en de unie 
In het najaar van 2023 vindt officieel de fusie plaats tussen de Unie en de ABC-gemeente. 
Het is goed vast te stellen, dat alle gemeenten hun eigen identiteit en invulling van hun 
gemeente-zijn mogen houden en hebben. Wij zullen dat ook als uitgangspunt nemen voor 
het zoeken van onze plaats in de nieuwe organisatie.  Het is jammer, dat we vanwege onze 
beperkte omstandigheden niet in staat zijn heel actief onze betrokkenheid bij en onze 
inbreng in de unie te kunnen hebben. In die zin zijn wij een min of meer passief lid 
geworden. 
 
Kwetsbaarheid 
Het afgelopen jaar is zr. Grietje Liebe-Wijnsma van ons heen gegaan. Verder hebben we 
zoveel mogelijk meegeleefd met mensen, die ons lief en dierbaar zijn,  in goede en kwade 



dagen. Ook daarin is Elim als gemeente van betekenis, in de vorm van betrokkenheid en het 
omzien naar elkaar. 
De gemeente telde op 1 augustus 2022  36  leden en op 31 juli 2023  35 leden.  
Gelet op het langzaam teruglopende aantal leden zijn we ons bewust van het feit, dat niet 
alles meer vanzelfsprekend is in ons gemeente-zijn. Er kunnen zomaar gaten vallen, die niet 
meer op te vullen zijn.  
Als gemeente willen we heel reëel zijn wat ons toekomstperspectief betreft.  
Wat dat betreft zijn we blij met het contact met een van onze huurders over de mogelijke 
verkoop van ons kerkgebouw, waarbij we als gemeente nog een aantal jaren op de 
zondagmorgen gewoon onze bijeenkomsten zouden kunnen houden. Met verkregen 
toestemming van de gemeente op de a.s. jaarvergadering (11 december) is er concreet zicht 
op de verkoop van ons gebouw nog in dit lopende jaar. 

 
 

Tot slot 
Terug kijkend over het afgelopen jaar hebben de woorden ‘houvast’ en ‘vasthouden’ voor 
onze gemeente inderdaad hun betekenis en invulling gekregen. 
Houvast: Elim is een vaste plek, waar we het afgelopen jaar elkaar steeds hebben kunnen 
vinden, ontmoeten en kunnen aanvullen.  
Vasthouden: in de zorg en aandacht voor elkaar, maar ook in de ervaring,  dat we daarbij 
ook voor anderen buiten de gemeente van betekenis kunnen zijn.  
Zo is er ook reden voor dankbaarheid voor elkaar en voor Hem die door alles heen te 
ervaren is als de Nabije.  
Dat mag onze bron van vertrouwen zijn voor het leven, en ook voor het komend jaar. 
 
Piet Brongers, november 2023 


